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15 december 2024
Thema: Liefde en Gedachten

Een warme groet aan jullie allemaal.

Leontien van Dalen is mijn naam en ik ben een van de spirituele gidsen van (Mia
&) Tonny.

Van 1981 tot en met 2019 ontvingen Mia en Tonny elk jaar een Kerstboodschap,
die door een van hun gidsen werd doorgegeven. Die Kerstboodschappen zijn
verzameld in een boek. In 2020 werd door Mia zelf een Boodschap doorgegeven
en dat was voorlopig de laatste Kerstboodschap van deze zijde.

Daarna ontving Tonny geinspireerde Eindejaarsboodschappen.

De jaartallen zijn voor ons aan deze zijde van geen enkel belang, maar jullie leven
nog op aarde, waar gesproken wordt over seconden, minuten, uren, dagen, weken,
maanden, jaren etc.

Waarom stopten de Kerstboodschappen van deze zijde?

Laat ik het zo uitleggen:

als kind ga je naar school, kleuterschool, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en
misschien universiteit. Nadat je school, studies en opleidingen hebt afgesloten is
het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. Misschien doe je nog eens iets
aan bijscholing, maar gewoonlijk keer je niet terug naar b.v. Basisonderwijs. Dat
ligt achter je. Dan heb je je studie voltooid en heb je een deel geleerd van wat je
in je leven nodig hebt.

Wij als spirituele gidsen hebben gedurende tientallen jaren Kerstboodschappen
doorgegeven. Deze waren - en zijn nog steeds - voor iedereen beschikbaar. De
kern van de Boodschappen was altijd L1 E F D E.

Veel thema’s zijn in de loop der jaren aan de orde gekomen, maar LIEFDE was
altijd de kern, was het belangrijkste. En deze boodschappen waren bedoeld als
lessen, als informatie, als een cadeau om naar binnen te kunnen kijken en er je
voordeel mee te doen, voor je innerlijke groei.

Na 40 jaren van deze liefdevolle lessen was het tijd, dat jullie zelf het geleerde in
praktijk zouden brengen. Velen van jullie hebben dat ook gedaan, sommigen
hebben hard aan zichzelf gewerkt, anderen wat minder, maar hoe dan ook was er
altijd voldoende informatie aanwezig om terug in te zien, om je te herinneren wat
er ook weer gezegd was.

Het ging nooit om de woorden in een Boodschap. Het ging om de energie achter
de woorden, de energie van Liefde, bedoeld om iedereen naar een hoger niveau
van bewustzijn te tillen.

Iedereen die het begreep, ontwikkelde de gave om anderen te helpen, louter en
alleen door het voorbeeld te geven in je dagelijkse leven.



Deze keer wilde ik heel graag een Boodschap doorgeven, vooral om jullie eraan te
herinneren dat wij altijd in de buurt zijn; wij als in gidsen, begeleiders, familie en
vrienden. Wij zijn met jullie verbonden door liefde, voor altijd.

Hoewel tijd hier geen enkele rol speelt, zijn wij door de verbinding met jullie altijd
op de hoogte van alles wat op aarde gebeurd.
Er is een energie gaande, die veel te maken heeft met angst:

Angst om niet goed genoeg te zijn

Angst om alleen te zijn

Angst voor de toekomst

Angst dat niemand van je houden zal
Angst voor verlies

Angst voor pijn

Angst voor oorlog en de gevolgen daarvan.

Natuurlijk speelt er meer, maar angst is momenteel iets dat bijna besmettelijk
genoemd kan worden. Echter, angst is slechts een energie. Liefde is een energie.
Angst en liefde (of kracht) zijn twee kanten van dezelfde munt. Heb je angst, draai
de munt dan om, zodat je de andere kant ziet.

Niets van wat gebeurt kun je ooit tegenhouden, maar je kunt wel bepalen in
hoeverre je je laat beinvioeden door deze angst, vooral door je wijze van denken.

Angst om niet goed genoeg te zijn?

Niemand is perfect, gelukkig maar. En door angst zul je nooit goed genoeg
worden, integendeel. Niet goed genoeg is trouwens maar een gedachte in en
van jezelf.

Angst om alleen te zijn?

Leer gelukkig te zijn met je eigen gezelschap. Als je je geluk afhankelijk maakt
van anderen zal je altijd teleurgesteld zijn. Jij bent de enige in wiens gezelschap
je altijd bent. Je bent geschapen, precies zoals je bent.

Angst voor de toekomst?

Toekomst? Die bestaat niet. Verleden evenmin. Alleen het NU bestaat.

Angst dat niemand van je houden zal?

Begin dan eens met eerst van jezelf te houden. Wie ben je? Wat maakt jou een
lief mens voor jezelf? Heb je een liefdevol hart, vooral voor jezelf?

Angst voor verlies?

Je zult verlies nooit kunnen voorkomen. De aarde is een lesplaneet en de lessen
vinden plaats binnen een bepaald tijdsbestek. Je vergeet dat je een goddelijk
deel bent in een lichaam, in een jas. En als je klaar bent met je lessen, trek je
die jas uit en gaat naar ................... . dat mag iedereen zelf invullen.

Angst voor pijn?

Angst voor pijn zal geen pijn kunnen voorkomen. Er zijn veel soorten pijn zowel
fysiek als mentaal en zonder verder meer zal iedereen een of andere vorm van
pijn of lijden in zijn of haar leven ervaren.

De vraag is hoe je met die pijn omgaat, of je ervan leert, of dat misschien
anderen leren van de wijze waarop jij ermee omgaat. Alles heeft meer dan één
goede reden.

Angst voor oorlog en de gevolgen daarvan?

Zo lang de aarde bestaat waren er oorlogen. In sommige hele lange periodes
van misschien wel miljoenen jaren evolueerde de aarde, evolueert het aardse
bewustzijn, in zijn geheel en op individueel niveau.

Er zijn hoogtepunten en dieptepunten tijdens die periodes.



Momenteel bevinden de aarde en de mensheid zich in een zeer donkere
periode, die echter de aanloop vormt naar een periode van hoog bewustzijn,
naar een lange periode van licht. En daarvoor is het nodig dat eerst opgeruimd
wordt. Zie het als een wondje dat gaat ontsteken en uiteindelijk gaat zweren.
Pas wanneer de zweer schoongemaakt is kan het genezingsproces beginnen.

Zullen jullie de periode van licht meemaken? Dat is niet te zeggen, want er is
nog altijd vrije wil en die bepaalt hoe de mensheid evolueert.

Er is in de Kerstboodschappen vaker gesproken over de kracht van gedachten. En
de “kracht van gedachten” gecombineerd met de “kracht van Liefde” kan
ongelooflijk veel teweegbrengen, in elke richting.

Wees dus voorzichtig met wat je denkt. Elke gedachte beinvioedt jouw persoonlijke
energie en vervolgens die van anderen. Wees bewust liefdevol, vooral in relatie tot
personen die jou op welke manier dan ook pijn gedaan hebben. Er is geen kunst
aan liefdevol te zijn in relatie tot mensen van wie je houdt. Dat doe je sowieso.

Maar wees je ook bewust van je eigen eindigheid en die van anderen.
Streef ernaar om als jouw tijd eens komt, te weten dat je laatste woorden en je
laatste gedachten, dat die woorden en gedachten van liefde waren.

Met veel LIEFDE omarm ik jullie en wens ik jullie een GEZEGENDE en LIEFDEVOLLE
tijd, nu en later.

Yeanlien
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